
Commissie samenleving 15 november 2022 - Inspreektekst omwonende Kerklaan.

Wat is dat toch? Het lijkt wel of de hele Heemsteedse bevolking tegen de komst van nog 
meer vluchtelingen en statushouders is. Niet in onze straat, niet op ons parkeerterrein, niet 
op ons speelveldje. Hoe zou dat komen?

Misschien omdat veel mensen bij het woord ‘opvanglocatie’ de tv-beelden voor zich zien van 
jonge mannen in trainingsbroeken met dure telefoons, die de buurt onveilig maken. Of 
misschien zijn ze bang dat door de komst van mensen met een andere achtergrond hun 
buurt er op achteruit gaat. Het kan ook zijn dat hun wijk, bijvoorbeeld door hoogbouw, zo 
dichtbevolkt is dat ze er niet nog meer mensen bij willen hebben. 

Die tegenstanders van een opvanglocatie in hun buurt worden vaak nimby’s genoemd; ze 
willen de opvang niet in hun achtertuin. Nu is dat natuurlijk niet echt hun achtertuin, maar 
ergens in hun straat, om de hoek of in hun wijk. 

Ik denk dat er in heel Heemstede één situatie is, waarbij wel letterlijk van de achtertuin 
gesproken kan worden. Mijn man en ik wonen op de Kerklaan, met direct naast ons, op drie 
meter van onze erfgrens – zeg drie flinke stappen, de opvang voor Oekraïense 
vluchtelingen. In een gebouw van twee verdiepingen hoog, met ramen die uitkijken in onze 
achterkamer en in onze … backyard. Ik kan dus wel zeggen dat wij ervaringsdeskundigen 
zijn. 



Valt het mee? Het antwoord is: ja en nee. Ja, het loopt er de hele dag af en aan. Nou en? 
We zijn er een keertje met eigengebakken appeltaart op de koffie geweest en met Sint-
Maarten kwam een groepje kinderen aan de deur. Allemaal leuk en prima. Maar ook nee, de 
uitstraling wordt er niet fraaier op. Wie wil straks ons huis kopen? Wilt u drie stappen naast 
een permanente opvanglocatie wonen? Toen wij het kochten was het in gebruik als 
politiebureau. Wat is ons huis nú nog waard? 

Beste leden van de commissie samenleving, we vinden het zo wel genoeg. De bewoners 
van de Provinciënbuurt, in het bijzonder die van de aangrenzende flat en natuurlijk wij, 
hebben nu echt wel hun steentje bijgedragen. Begrijpelijk en redelijk, toch? Heemstede is 
groter dan alleen de Provinciënbuurt, een wijk waar toch al veel sociale huurwoningen staan 
en probleemgezinnen wonen. Nú wonen er in het voormalig politiebureau nog hoofdzakelijk 
moeders met kinderen. Hoe gaat dat als er straks ook nog statushouders komen? En dan 
horen we dat er plannen zijn er een verdieping op te bouwen. Dat meent u toch niet! We zijn 
best wel tolerant geweest, maar zo is het klaar. 

De opvang van de vluchtelingen en statushouders is een probleem waar we met zijn allen 
voor staan. En dan kom je er niet meer mee weg door te zeggen: ja, dat vind ik ook, als het 
maar niet in mijn achtertuin is. Dat hebben wij ook niet gezegd. Maar, het is nú mooi 
geweest, nu is een ander deel van Heemstede aan de beurt. Laten we de lusten en lasten 
evenredig verdelen. Laten we met zijn allen als heel Heemstede de schouders eronder 
zetten om dit probleem het hoofd te bieden. Kom op!

Tot slot nog een paar vragen:
 
- Neemt u uw beslissing over dit pand vanachter uw bureau? Ik nodig u bij deze uit een kijkje 
bij ons thuis te komen nemen. Wanneer komt u langs?
- Ik hoor graag ervaringen van vergelijkbare gemeentes die in vergelijkbare situaties 
statushouders opvangen. Dus niet alleen midden in een woonwijk, maar ook op slechts drie 
stappen naast een woning. Dat mogen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.


