Geachte leden van de Raad van de Gemeente Heemstede,

Op de raadsvergadering van donderdag 13 juli aanstaande wordt u gevraagd in te stemmen met de
aankoop van het pand aan de Heemsteedse dreef 156 en opvang van 20-25 vluchtelingen. Dit is een
nobel maar zeer ondoordacht en ook complex plan dat met hoge snelheid door de besluitvorming
geduwd wordt:

e Het college vaart blind op een kennelijk verdwenen schouwrapport van het COA waaruit zou
blijken dat het pand geschikt is voor meer mensen dan ik het programma van eisen van het
Nidos.

e Ondanks dat het COA expliciet aangeeft dat draagvlak een cruciale pijler voor succes is, geeft
het college in het omwonenden overleg aan dat dit geen rol speelt in de besluitvorming. Of
zoals gezegd werd: “We horen u wel maar dit heeft geen invloed op ons besluit”.

e Omwonenden hebben zich ingelezen, experts geraadpleegd en handreikingen gedaan voor
passende opvang. Deze geboden hand wordt door de Wethouders geweigerd en wij voelen
ons niet gehoord. Als dit doorgezet wordt dan is er van draagvlak geen sprake meer en is er
een grote vertrouwensbreuk tussen bewoners en politiek

e De wethouders kunnen zorgen en vragen uit de buurt niet wegnemen, wijzen naar het COA
en blijven hangen in loze woorden, verwijzingen naar procedures of ontwijkende
antwoorden

e Dit project is uniek, er wordt wel gewezen naar soortgelijke locaties maar aangedragen
referentie objecten kennen minder bewoners per m2 en/of panden staan minder centraal in
een woonwijk

Ik roep u daarom om tegen dit plan te stemmen en zich niet te laten misleiden door aantallen en
mooie woorden maar te kijken naar de feiten, het belang van omwonenden en de toekomstig
vluchtelingen. Als je dit soort zaken wil doen, doe het dan goed; het gaat immers om mensen en niet
om aantallen en (business case) Euro’s. Laten we opvang in Heemstede goed regelen en voorkomen
dat we in vervelende procedures belanden, in het nieuws komen en ons over een paar jaar afvragen
waarom we dit op deze manier gedaan hebben.

Tenslotte, wil ik u nog laten weten dat ik mij maandag tijdens het omwonenden overleg in woord (en
door een wethouder ook in gebaar) zo geschoffeerd voelde dat u mij daar niet meer terug zal zien.
Alleen uit respect voor de mensen van het COA ben ik niet opgestaan en weggelopen maar met
partijen die me wel horen maar niet willen luisteren ga ik geen overleg in en proberen afspraken te
maken. Ik laat mij niet lenen voor een politieke actie om sier te maken bij het grote publiek.



