Geacht college, raadsleden en mede bewoners van Heemstede,

U staat voor een complexe, maar morele keuze: opvang bieden aan 100 vluchtelingen, terwijl we 66k
oog moeten houden voor de leefbaarheid, financién en toekomst van onze gemeente. De keuze van
vanavond gaat niet over ‘of’, maar over ‘hoe’.

Hoe dit in Dronten ging, hoorden we onlangs van Jean Paul Gebben, Burgemeester van Dronten en
VVD-er. Een journalist vroeg hem toen: ‘Waarom wilt u eigenlijk vluchtelingen opvangen? Zijn
antwoord was net zo kort als eenvoudig.

En over opvang van vluchtelingen gesproken:
e Wij zijn het er toch over eens dat we vluchtelingen willen opvangen,
e Wij zijn het toch eens dat we de opdracht voor 191 vluchtelingen serieus moeten nemen, en
e Enals er kinderen op de viucht zijn, dan helpen we die toch?

Als we het hierover eens zijn, dan lijkt het alleen nog om locaties te gaan.

Laten we ook met elkaar vaststellen, dat elke locatie nadelen heeft. Grote nadelen, of praktische
nadelen. Laten we die nadelen ter harte nemen, hier oplossingen voor benoemen en dat werkbaar
maken, binnen die locaties.

Want als de Gemeenteraad besluit om nog meer dan 47 locaties te onderzoeken, dan willen we dus
niet echt opvang vinden voor vluchtelingen. En dan denk ik aan , Zij vluchtte uit Eritrea. En ze is
nog dagelijks dankbaar dat ze opgevangen werd na haar vlucht en ze werkt nu al een paar jaar als
Preventie assistente bij mijn tandarts

Dus als we met elkaar opvang willen bieden, en op elke locatie iets valt af te dingen, laten we dan
beseffen dat dit wél de beste zijn, die we nu hebben.

Want Burgemeester Gebben antwoordde op de vraag: “Waarom opvang?’ kort en krachtig: ‘omdat we
het kunnen’. En zou Heemstede ook kunnen samenwerken voor viuchtelingen? Ja, dat kunnen we!

Vluchtelingenopvang creéert namelijk werk, vult vacatures, versterkt samenhang en brengt nieuwe
energie en perspectieven. Dit levert aantoonbaar economische en sociale winst op. En met de
opvang zoals nu voorgesteld, kunnen we een brug bouwen naar een modern Heemstede. Precies
zoals Adriaan Pauw de Vredesbrug liet bouwen na de Vrede van Miinster, die het fundament legde
voor modern Nederland, met tolerantie en diplomatie als basis.

En als we samen zo’n brug bouwen, dan staan er tientallen Heemstedenaren klaar. Klaar om Farhad,
Boodi, Sara en andere nieuwkomers welkom te laten voelen in Heemstede: omdat het kan.

Wilt u daarom vanavond ons het ware gezicht van Heemstede laten zien. Besluit met uw hart, voor
daadkracht, voor samenwerking en voor menselijkheid. En neem het besluit om nu vluchtelingen op
te vangen. Omdat we het kunnen. En omdat het nodig is. Hart nodig is.
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